
Liederen uit de 

Duitse Romantiek

König Erich

J.G. Rheinberger

Gebet

F. Schubert

Das Lied von der Glocke

Tekst : Friedrich Schiller

G.W. Rauchenecker

Sopraan

Eva Driessen

Bariton

Bastiaan Witsenburg

Declamatie

Karin Hoogendoorn



Amsterdam

16  november 2025

Vondelkerk, Vondelstraat 120

Aanvang: 15.00 uur

Entree: 20,- / t/m 15 jr: 10,-

De liederen die Kamerkoor Vivace Amsterdam op 16 november zingt 
hebben, afgezien van Gebet van Franz Schubert, één ding gemeen en dat 
is dat ze zelden zijn uitgevoerd. En dat is niet terecht. Rheinberger, in zijn 
tijd bekender dan Johannes Brahms, toont in het lied ‘König Ehrich’  
dezelfde verhalende kracht als we van Schubert kennen. Naast het 
verstilde ‘Gebet ‘ van Schubert, klinkt ook de theatrale toonzetting door 
Rauchenecker van ‘Die Glocke’. In dit gedicht laat Friedrich Schiller het 
gieten van een klok gelijke tred houden met de ontwikkeling van het leven
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Ivo Meinen
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Pianist
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Voor tickets: www.kamerkoorvivace.nl


